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TER OVERDENKING....

door O. Vossema

Juichen voor de Onovertroffene aller tijden

Enorme pleinen boordevol mensen juichen voor een medemens
of ze huilen hartstochtelijk, overstelpt door gezamenlijke

emotie. Al hun ogen zijn gericht op die éne, die is het geworden
en gaat het maken. Maar hij zal falen net als al zijn voorgangers

weten ze diep in hun hart.

Stadions met duizenden
uitzinnige of diep bedroefde fans
schreeuwen hun kelen schor. Ze
kleden zich in de kleuren van hun
favoriete club. Toch kan maar
één club winnen en al de andere
twintig zijn verliezers, en dat
weten ze.

Circuits omzoomd met een
honderdduizenden bont
uitgedoste fans trotseren urenlang
zon en regen om hun favoriet
langs te zien scheuren. Toch kan
er maar €én winnen van de
twintig.

Honderden miljoenen kijkers en
bezoekers naar een
muziekfestival zwaaien met
vlaggetjes voor hun idool.
Muzikaliteit en mooi of lelijk is
niet aan de orde, de waan van de

dag overheerst, ze juichen voor
een eendagsvlieg.

In politieke massabijeenkomsten
wordt de politiek leider van dat
moment aangemoedigd in hoop
dat het nu eindelijk eens wel goed
zal gaan.

Ze weten best dat het al die
andere keren al vlot mis ging,
maar ze gaan toch maar weer.
Een oorlogsmachine komt op
gang voor één of ander idioot
ideaal en vernietigt duizenden en
soms miljoenen mensenlevens:
jong en oud, tegenstanders en
medestanders, en een winnaar is
er nooit.

Bovenstaande voorbeelden
hebben één ding gemeen: ze
juichen allemaal zonder
uitzondering voor de verkeerde.



Er is er namelijk maar Eén Die
echt het recht verworven heeft
om hartstochtelijk te worden
toegejuicht door mensen en dat is
Christus Jezus. Hij is de Enige en
echte Overwinnaar, een andere
kan er nooit zijn. Hij kan nooit
overtroffen worden.

Hij had met Zijn missie iedereen
op het oog, welk mens dan ook,
waar dan ook, in alle landen,
continenten, in hooggebergten,
steppen en prairies.

In het unieke oeroude boek, de
Bijbel, wordt in alle delen over
Hem geschreven en al die
profetieén bleken gewoon waar.
Geen suggestieve
verkiezingsretoriek, geen schone
niet haalbare beloften, gewoon
eerlijk, oprecht, rijk aan liefde en
begrip.

Hij is zelf ook mens geweest en
heeft het hele traject van geboorte
tot sterven hoogst Persoonlijk
doorlopen. Hij weet hoe wij in
elkaar steken en calculeert dat in,
lezen we in Psalm 103, vers 14:
“Want Hij weet wat voor maaksel

wij zijn en blijft bedenken dat wij
(mensen) stof zijn”. Daarom is
Hij vol liefde en genade, begrip
en zachtmoedigheid, Hij kent

Zijn pappenheimers.

Maar de mens is in alle opzichten
egocentrisch en egoistisch en
ingenomen met zichzelf en wil
alleen het beste voor zichzelf.
Wat een armoe eigenlijk om zo in
dit aardse leven te staan. Diegene
Die echt het beste met ons voor
heeft is niet onze overheid ofzo,
maar Christus. Wilt u juichen,
juich dan mee met de enorme
groep gelovigen die er is. Wilt u
iemand volgen? ”Volg Mij”, zegt
Jezus Christus. Met de belofte
erbij “... wie Mij volgt zal beslist
niet in de duisternis wandelen,
maar zal het Licht van hét Leven
hebben”. Gewoon doen en
vasthouden, Hij alleen is het
waard. Wat Hij doet zet zoden
aan de dijk, al het andere aardse
gedoe is klatergoud. Het glimt,
maar is nep!
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