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TER OVERDENKING....___________door O. Vossema_____________ 

 
Eén ijkpunt: de Bijbel 

 
Gods Woord is de enige geschreven referentie die we van Hem hebben gekregen. 

‘Heilige mannen van God’ hielden de pen vast, maar ze schreven wat de grote 

Auteur hen citeerde. Dit is Gods vaste ijkpunt. 

 

Ze schreven wellicht zonder te 

begrijpen, want in de Bijbel gaat het 

ook nooit over begrijpen, maar over 

geloven en aanvaarden. Je raakt 

onder de indruk van Gods Woord als 

je erin leest en je wordt er blij van en 

bent steeds weer verrast bij ieder 

nieuw stukje wat op zijn plaats valt.  

Iedere dag een paar uurtjes 

grasduinen in Gods Woord is 

bemoedigend en geeft rust. Als je er 

’s morgens mee begint, speelt het de 

hele dag door je hoofd. Zelfs 

willekeurig iets opslaan en lezen 

blijkt steeds weer de moeite waard, 

juist omdat het Gods Woord aan de  

mens is, Zijn persoonlijke 

liefdesbrief aan ons. Het is voor 

mensen van alle leeftijden, culturen 

en tijden geschreven, waar ook ter 

wereld. Het verstaan ervan heeft 

niets met intelligentie te maken. 

Als ik de grote gebeurtenissen in het 

Oude Testament lees, kom ik steeds 

weer onder de indruk dat de Heere 

God de regie volledig in handen 

heeft. Machtige, aardse koningen 

werden soms door Hem ingezet voor 

Zijn plan. Steden met dubbele, 

kolossale muren vielen simpel om 

toen het volk ging juichen, er werd 

geen schot gelost (Jericho).  

Ook Daniël was een gewoon 

sterfelijk mens zoals wij allemaal. 

Hij moest mee met de rest van het 

volk Israël in gevangenschap naar 

Babel. Maar ook in dat vijandige 

land bleef hij simpel in de Heere 

God geloven: “De Naam van God zij 

geloofd, van eeuwigheid tot in 

eeuwigheid. Want van Hem is de 

wijsheid en de kracht. Hij verandert 

de tijden en de tijdstippen, Hij zet 

koningen af en stelt koningen aan, 

Hij geeft wijsheid aan wijzen, De  

kennis aan wie verstand hebben. Hij 

openbaart diepe en verborgen 

dingen. Hij weet wat in het duister 

is, Want het licht woont bij Hem” 

(Dan. 2:20). 

Dit schreef hij in een vreemde 

vijandige cultuur met een andere taal 

en gewoonten. Zijn naam werd 

veranderd in Belsazar, een naam die 

alles te maken had met afgoden. En 

toch bleef Daniel in dit alles een 
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gelovige en de Heere God 

openbaarde daar aan hem 

belangrijke zaken betreffende de 

toekomst van Israël!  

Zo gaat dat dus als je getrouw de 

Heere God blijft dienen. Ook Jozua 

(24:15) meldt dit al en zegt: “Maar 

wat mij en mijn huis betreft, wij 

zullen de HEERE dienen!” Tip voor  

ons toch ook! We kunnen ons meer 

en meer ballingen voelen in onze 

extreem veranderende samenleving, 

maar blijven de Heere dienen. Dat 

geeft rust, vrede en blijdschap, en 

dat hebben we dringend nodig. 

“Omdat Hij leeft ben ik niet bang 

voor morgen”. Houd dat vast, 

geliefden, ook in het nieuwe jaar! 
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