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85e jaargang  nr. 11,  november 2025 
 

TER OVERDENKING...___________door O. Vossema____________ 

 

De ‘Voorzienigheid’ 
 

Sommige vage gelovigen spreken van de ‘voorzienigheid’ als ze 

iets willen duiden wat misschien boven is. Ze hebben vaak ook 

geen actieve relatie met deze ‘misschiengod’. Veelal wordt het 

geroemd bij een of ander meevallertje, dan valt het woord 

dankbaar ook. Maar of ooit echt actief die Voorzienigheid 

bedankt wordt is maar de vraag.  
 

Hoe dat dan echt zit heb ik wel eens 

gevraagd, maar nooit kwam er een 

duidelijk antwoord. Men weet het 

niet, men vermoedt wel iets, maar 

erkent de Bijbel niet en dat is het 

dan. En dat terwijl de Heere God ons 

zo ongelofelijk goed voorziet van 

alles wat een mens nodig heeft.  

Hij zorgt voor een compleet en 

prachtig ecosysteem van planten en 

dieren en zon en maan en zuurstof 

om te ademen, inclusief de 

Schriftelijke garantie dat dit al de 

dagen van de aarde zal blijven 

bestaan. (Gen. 8:22) 

De Heere God voorzag ook ieder 

mens van een geweten waarin Zijn 

Goddelijke principes  zijn 

vastgelegd. Als je alles zou moeten 

opschrijven waarvan de Heere God 

ons allemaal voorziet is een A-4tje 

lang niet genoeg. Hij voorzag zelfs 

in de Verlosser, Jezus Christus, Die 

werkelijk bevrijdt en vergeven kan 

en rust geeft. Zie ook wat Abraham 

mee moest maken. Toen hij dan 

eindelijk een eigen zoon kreeg, 

moest hij hem offeren (Gen. 22:8). 

Uiteindelijk voorzag Heere God Zelf 

in een brandoffer en daarom heet die 

plaats van toen af: ”De Heere zal 

erin voorzien”. 

Dat is kenmerkend voor de Heere 

God, Hij is een voorzienende God. 

En als Elia in de problemen komt en 

er honger in het land is, dan voorziet 

de Heere God Elia met tweemaal per 

dag brood en vlees plus water uit de 

beek. 

En de gelovigen in deze genadetijd 

worden ook rijkelijk van alles 

voorzien. Het Lichaam van Christus 

wordt b.v. door banden en pezen 

voorzien om de boel bij elkaar te 

houden om zo samen verder te 

groeien door de wasdom die van 

God komt (Kol. 2:19). In de brief 

van Paulus aan de gelovigen te 

Filippi omschrijft hij zo prachtig hoe 

dat voor ons werkt: “Maar mijn God 
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zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, 

voorzien van alles wat u nodig hebt, 

in heerlijkheid door Christus Jezus” 

(Fil. 4:19). 

Datgene dus waarvan de Heere God 

ons voorziet, is wat Hij vindt dat wij 

nodig hebben en alles 

‘overeenkomstig Zijn rijkdom’.  

Hij voorziet ook rijkelijk in alles wat 

gelovigen nodig hebben om 

geestelijke te groeien, volgens Efeze 

4:1-15, maar ook in 

overeenstemming met de waarde 

daarvan te leven. 

En standaard in dat pakket zit ook 

een volwaardige wapenrusting ter 

verdediging, want reken maar op 

tegenstand, vooral vanuit religieuze 

hoek. Niks te kort dus van de 

Voorzienigheid. Tel daarbij op dat 

we ook nog gezegend zijn met alle 

geestelijke zegeningen in de hemelse 

gewesten in Christus, dan kun je je 

geluk niet op, toch? (Efe. 1:3). 

Zo’n Voorzienigheid dient wel met 

een hoofdletter geschreven te 

worden, vind ik. Dank U wel 

liefdevolle God en Vader voor Uw 

onuitsprekelijke Gave. Die Gave 

schrijf ik ook maar met een 

hoofdletter, want ik bedoel hier 

Christus, de mooiste Gift ooit. 
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