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TER OVERDENKING....

Update

door O. Vossema

Een ‘update’ is het proces waarbij je een bestaande versie van hardware of
software vervangt door een nieuwere, krachtiger of meer uitgebreide versie.
Klinkt goed en suggereert dat de volgende versie altijd beter is dan de
voorgaande. Dat zoiets in de praktijk nogal eens tegenvalt zien we voortdurend

om ons heen.

In We kennen ook de kreet: ‘“Van A
naar Beter’ betreffende het verkeer
in Nederland, maar ook dat blijkt
vaak een wassen neus. ledereen doet
erg zijn best; er worden bossen
gekapt en landbouwgrond
opgeofferd voor nieuwe bredere
snelwegen, maar het fileprobleem
wordt niet opgelost. Ook in de
Formule 1 regent het van de nieuwe,
veelbelovende updates en steeds
wordt de suggestie gewekt dat het
lek gevonden is en het vanaf nu
beter (lees: sneller) zal gaan. Maar
even zo vaak blijkt dat men het
spoor volledig bijster is en maar een
beetje gokt. Er worden miljoenen
uitgegeven om beter te zijn dan de
concurrentie, maar steeds blijken er
invlioeden te zijn die men niet in de
hand heeft. De ‘imponderabilia’
noemen we dat (leuk voor
scrabble?): ‘onbekende oorzaken die
in hoge mate de gang van zaken
beinvloeden’. En zo is ons aardse
bestaan als mens ook. Veel zaken en
dingen beinvloeden ons leven

waarvan we geen idee hebben en
waartegen we niets kunnen doen.
Ook mijn PC krijgt regelmatig
updates waarbij je steeds maar weer
moet afwachten of het iets positiefs
oplevert. Soms gaat dat helemaal

mis en haast de leverancier zich om
de gemaakte fout te camoufleren met
weer een nieuwe update.

In de Bijbel is van zoiets geen
sprake. Alles is vastgelegd,
verzegeld en niet te veranderen,
want de Heere God is de Auteur en
staat aan het roer.

Jesaja 46, vers 10: “Ik ben God en er
is geen als Ik. Die van het begin
verkondigt wat het einde zal zijn,
van oudsher de dingen die nog niet
plaatsgevonden hebben: Die zegt:
Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik
zal al Mijn welbehagen doen.”
Johannes 14, vers 29: “En nu heb Ik
het u gezegd voordat het zal
gebeuren, opdat, wanneer het
gebeurt, u zult geloven”(ook
Joh.13:19; 16:4 en 18:4).



Daar hebben gelovigen mee van
doen en dat geeft rust en stabiliteit.
Wij hebben met de grote Schepper
van alle dingen te maken en “... bij
Hem is geen verandering of schaduw
van omkeer” volgens Jakobus 1:17.
Maar als Hij een update geeft, zoals
aan Paulus geopenbaard en
bekendgemaakt in Kolossenzen 1:26
en Efeze 3:1-13, dan kunnen we er
zeker van zijn dat het hier om een
echte, significante verbetering gaat.
Het wordt zelfs al aangekondigd in 1
Korinthe 12:31 met de tekst: “... en
ik wijs u een weg die dit alles
overtreft”. Met andere woorden:
Alle voorgaande genade- en
liefdesuitingen van de Heere God
gaan overtroffen worden door deze
laatste update.

De wet, die scheiding maakte, blijkt
vervallen. Gelovige Jood en
gelovige heiden vormen vanaf dan
één Samenlichaam met de status van
hemelburger.

Al die nieuwe informatie was in ...

andere tijden niet bekendgemaakt
aan de mensenkinderen”, volgens
Efeze 3:5. Al die voorgaande
eeuwen bleek het in God verborgen
en had Hij niks laten weten, zelfs
niet door laten schemeren, maar nu
door Paulus geopenbaard (Efe. 3:9).
Schitterend dat wij dat mee mogen
maken en ons toe-eigenen en
geloven. En ook dat blijft niet
zonder gevolgen, volgens Efeze
1:13, omdat de Heere God ons
wederom tegemoet komt door e.e.a.
in ons te bevestigen met Zijn Geest.
Snappen doe ik het allemaal niet,
maar geloven wel en het werkt. Het
geeft rust en blijdschap en
vastigheid. Kom daar tegenwoordig
maar eens om in de wereld om ons
heen.

Mede namens de Broederraad wens
ik u gezegende Kerstdagen, een heel
gezellig oud en nieuw, en veel heil
en zegen in het 2026!

OZOTOTOTOZOTOTOTOTOTOTOTOTOZOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOZOTOTOTOTOTOTON



