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TER OVERDENKING....

VEG Nieuws

door O. Vossema

‘Het einde is begonnen’

Dat las ik op een bord langs de shelweg en dat vind ik een treffende uitdrukking.
Ik hoop dat hierdoor veel mensen naar de Bijbel grijpen, want er heerst veel
onrust. Het gekrakeel om ons heen wordt heftiger en de chaos groter en groter.
Daarom vroeg ik mij af: verandert de samenleving door de mens of verandert de
mens door de samenleving? Of zit er een grotere macht achter die wij niet

rechtstreeks kunnen waarnemen?

Is er een bestuursorgaan boven onze
huidige regering? Met andere
woorden: zijn onze ministers slechts
marionetten die hagen aan het
touwtje van een hogere macht? Van
het laatste ben ik eigenlijk wel
overtuigd. Vele boeken en
publicaties getuigen daar ook van en
als je je daarin verdiept is dat niet
erg verblijdend. Gelovigen echter
worden nergens in de Bijbel
opgeroepen om deze wereld te
veranderen laat staan te verbeteren.
Gelukkig niet. Wij mogen zoeken en
bedenken de dingen die boven zijn,
waar Christus is, want ons
burgerschap is immers ook daar
boven!! (Fil. 3:20 en Kol. 3:1-3).
En wij hebben een levende Hoop,
Christus, de Opgestane Die de dood
voor ons overwon. Dat we in dit
aardse bestaan dus onbegrepen
worden is volstrekt normaal en dat
was in de tijd van het Nieuwe
Testament ook al zo met de

gelovigen. De grootste tegenstand
kwam toen ook al vanuit religieuze
hoek. Van de ongelovige Romeinen
hadden ze minder last blijkt
bijvoorbeeld ook uit Lukas 3:14
waar de soldaten aan Johannes de
doper vragen wat zij dan wel moeten
doen. Het antwoord is heel
praktisch: “Val niemand lastig, pers
niemand af en wees tevreden met uw
soldij”. Niks geen vroom gezwets en
dat terwijl ze op een Joods
doopfestijn waren. Dus wat moeten
wij als hemelburgers met dat gedoe
om ons heen? Gewoon niks, voor
zover mogelijk, laat maar gaan. We
mogen bidden voor de overheid; niet
voor hin welzijn, maar “... opdat
wij een rustig en stil leven zullen
leiden, in alle godsvrucht en
waardigheid” (1 Tim. 2:1-2).

En laten we wel wezen, onze
overheid heeft de laatste jaren
overtuigend laten zien hoe ze de
bevolking kunnen dwarszitten en



benadelen. Denk maar aan de
toeslagenaffaire en de ‘medische’
adviezen tijdens het coronagedoe.
Welke praktische lessen leren we
daar uit? VVoorop blijft staan;
bedenken en zoeken de dingen die
boven zijn, waar Christus is. Dan:
alert zijn en niet alles geloven wat de
media melden. Eerst zelf
onderzoeken of overleg plegen met
vertrouwde medegelovigen. De
leugen regeert meer en meer, maar
de Bijbel is de enige en vaste en

betrouwbare referentie. Hierin maakt
de Heere God Zich bekend en
openbaart al Zijn plannen. Hierin
ontvouwt Hij Zijn grootse
reddingsplan in Christus Jezus.
Hierin maakt Hij Zijn wil bekend:
... dat alle mensen zalig worden en
tot kennis van de waarheid komen.
Want er is één God. Er is ook één
Middelaar tussen God en mensen, de
mens Christus Jezus” (1 Tim. 2:5).

Laten we dat vasthouden, geliefden.
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