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TER OVERDENKING.... door O. Vossema

SAMEN

We moeten van alles ‘samen doen’ laat de overheid ons de
laatste tijd regelmatig weten. Omdat er rondom ons van alles
mis gaat wat verbetering behoeft. De maatschappij zakt
langzaam in elkaar en vervalt tot... ja, tot wat eigenlijk?

De zgn. ‘samenleving’ leeft nauwelijks nog samen om voor mij onverklaarbare
redenen. Dat werd erger in de coronatijd en ging in het postcorona tijdperk niet
over. Het is meer ‘vreedzame co-existentie’ geworden, een woord dat destijds
door een Russische leider werd uitgevonden tijdens de koude oorlog.

Gelovigen gaan zo niet met elkaar om, want ze vormen samen één Lichaam met
Christus als Hoofd daarboven. Toch zien we in de praktijk ook daar
verschuivingen. Er ontstaan meer en meer kleine splintergroepjes van gelovigen
in ons land die het in hun oorspronkelijke kerk niet meer uithielden en op een
andere manier in een andere locatie samenkomen. Bevrijd van het oude juk slaan
ze een nieuwe weg in zonder goed te weten welke koers te volgen. Fundamentele
Bijbelstudie doen blijkt vaak onbekend terrein. En dat juist zo belangrijk! Veel
gelovigen zijn achterlicht rijders; ze hobbelen, zoals ze gewend zijn, gewoon
achter de voorganger aan, want die heeft er voor doorgeleerd.

Toch is het bestuderen van Gods Woord verblijdend en verhelderend, maar je
moet dan wel een en ander bijstellen in je begrip van Gods koers en plan.
Afleren is heel wat lastiger dan bijleren, dat is mij wel gebleken de laatste
decennia. Maar al die gelovigen vormen samen wel het Lichaam van Christus en
dat is één Lichaam.

Er is een lied dat dat zo treffend omschrijft (Opw.167):

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen, Samen Leven tot Zijn eer.

Als ons ‘samen’ niet inclusief de Heere God is, wordt het niks en wordt de chaos
alleen maar groter.



Maar samen aan de hand van de Heere God gaat het goed komen, hoe dan ook.
Want:

Prijs de Heer, de weg is open, naar de Vader naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.

Vader U behoort mijn leven, U breng ik mijn dank en eer.

’t Is Uw Geest die mij doet zeggen: “Jezus Christus is de Heer”.
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