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TER OVERDENKING....

Maandblad VEG Zeist

door Oby Vossema

De symboliek van de stratenmaker

We mogen ons als gelovigen in deze genadetijd dienstbaar opstellen. De één
achtte de ander voortreffelijker dan zichzelf, lezen we in Filippenzen 2:3. Dienen
is het juiste woord bij gelovigen onderling, maar minder actueel in deze wereld.
Filippenzen 2, vers 4: “Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat hemzelf is,
maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.”

We hebben als gelovigen elkaar te
dienen dus en ook t.0.v. de Heere
God. Er is heel wat te doen op Gods
erf. Hebreeén 9:14 zegt ““...hoeveel
te meer zal het bloed van Christus ,
Die door de eeuwige Geest Zichzelf
smetteloos aan God geofferd heeft,
uw geweten reinigen van dode wer-
ken om de levende God te dienen.”
De Heere God dienen en door Hem
heen elkaar dienen. In dat verband
vind ik een stratenmaker een schit-
terend voorbeeld. Hij doet zijn werk
in kleinheid en nederigheid op de
knieén. Hij voegt steen bij steen en
het werk vordert en wordt groter en
groter. Daarbij werkt hij zelf achter-
uit. De stenen worden door een
ander aangereikt. Zo kan de samen-
werking harmonieus verder gaan op
Gods erf. Maar er zijn niet zoveel
straten meer die met stenen in een
mooi motief bestraat zijn. Het moet
allemaal machinaal met asfalt of
beton. Tijden veranderen en er gaan

meer mooie ambachten verloren. 1k
kan me nog goed herinneren dat de
straat waar ik in Assen woonde
opnieuw bestraat werd en het geklop
van de houten hamer de hele dag
klonk. En tegen de avond was er
weer een heel stuk bij gekomen. Het
was verbazend recht met een lichte
afschot naar de zijkanten i.v.m.
hemelwater. Een zware klus om de
hele dag op je knieén achteruit te
werken met zelf gemaakte knie-
beschermers van oude autobanden.
Maar de symboliek is treffend, zoals
we ook lezen in Johannes 3, vers 30:
“Hij moet meer worden, ik echter
minder.” Dat is een prachtige
opstelling binnen het Lichaam van
Christus. Ondertussen doen we
geestelijk de nodige ervaring op “...
totdat we allen komen tot de eenheid
van het geloof en van de kennis van
de Zoon van God, tot een volwassen
man, tot de maat van de grootte van
de volheid van Christus, opdat wij



geen jonge kinderen meer zouden
zijn, heen en weer geslingerd door
de golven en mee gesleurd door elke
wind van leer, door het bedrog van
de mensen, om op listige wijze tot

dwaling te verleiden, maar dat wij
door ons in liefde aan de waarheid te
houden, in alles toe zouden groeien
naar Hem Die het Hoofd is, namelijk
Christus.”



