
 1 

85e jaargang  nr. 6  - juni 2025   Maandblad VEG Zeist 
 

 

Slangen en snoeren 
 

Lig ik plots op de operatietafel en verbaas me over de vele 

monitoren waarmee ik verbonden ben. Heel aards allemaal, 

want het gaat om mijn aardse lichaam waarin iets moet worden 

gerepareerd. Dat nieuwe peperdure RVS-scharnier in mijn 

linker heup gaat hooguit 20 jaar mee als ik rustig aan doe, maar 

het originele door God geschapen ging al 77 jaar mee, een heel 

verschil toch? Maar je bent er wel mooi mee geholpen als je niet 

lekker meer liggen kunt en steeds op één been moet staan.    
 

Ik moest nog even overeind komen 

in het zenuwcentrum van de OK 

onder al die spots, en toen kwamen 

al die slangen en snoeren in de war. 

Een onherkenbare zuster klaarde de 

chaos. 

Allemaal sensoren om mijn aardse 

tent goed in de gaten te houden en 

met snoeren en slangen verbonden. 

Bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte 

in je bloed en nog een paar die ik 

niet direct begreep.  

Maar die ene kon je niet zien, schoot 

door me heen, en dat is juist de 

belangrijkste! Daarmee ben ik 

verbonden en verzegeld met de 

Levende. Die is van levensbelang en 

dat is mijn persoonlijke connectie 

met de Heere God Zelf. Dat is de 

Levensader die de Heere God Zelf 

onder controle heeft. Ik dacht 

daaraan en moest er even 

glimlachen. 

Toen ik een paar uur later weer een 

beetje helder werd, waren alle 

snoeren en slangen weg, maar dé 

Levensader was er nog. Zo prachtig 

om zoiets in je hoofd rond te laten 

gaan, dat geeft rust. Dan is het 

simpel om het allemaal maar 

gewoon over je heen te laten komen, 

ik was in goede handen besefte ik. 

 

Het blijkt toch een heel gedoe zo’n 

operatie en het dwingt respect af dat 

het hele team zo prima samenwerkt. 

De arts die de leiding had, heeft mij 

wel vaker te pakken gehad en is een 

vakman, maar helaas ongelovig 

merkte in de voorgesprekken. De 

vrouw op zaal naast me vertelde me 

gereformeerd te zijn maar ’s avond 

katholiek, want daar waren ’s 

avonds in de soos zulke aardige 

mensen. Toen kwam haar 

onvermijdelijk vraag wat ik dan was.  
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Ik zeg dan altijd dat ik eigenlijk niks 

ben maar van harte van Jezus 

Christus houd en graag de Bijbel 

bestudeer. Ik heb haar nog gevraagd 

of Jezus Rooms of Gereformeerd 

was, maar dat wist ze niet. Een 

zuster die erbij stond grijnsde van  

 

oor tot oor. 

En nu lekker weer thuis met de 

excellente verzorging en liefde van 

Gooitske en een splinternieuw 

scharnier in de linker heup, lacht de 

zomer me toe. 

Prijs de Heer! 
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