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TER OVERDENKING.... door Oby Vossema

Wij zijn hergebruikers

Alles wat we eten en ademen is door ‘anderen’ gemaakt. Zo heeft de Schepper dat
bedoeld. De lucht die we ademen wordt door planten en bomen gemaakt uit CO,.
Alles wat we eten wordt door de aarde voortgebracht als gevolg van wat we lezen
in Genesis 1, vers 11: “Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas,
vruchtbomen die naar hun aard vrucht dragen.” En als we eens een hamburger

eten, komt die van een koe die vegetarisch blijkt te zijn.

En van die ingeademde zuurstof
maken we met z’n zeven miljarden
op deze aarde dan weer CO- en dat
wordt door het groen om ons heen
weer omgezet in broodnodige
zuurstof. En al die planten en bomen
groeien en werken omdat de Heere
God het licht schiep. Dat was ook de
allereerste opdracht van de Schepper
in Genesis 1, vers 3: “Laat er licht
zijn”. Let wel: dat was nog voordat
zon en maan geschapen werden om
onderscheid te maken tussen dag en
nacht.

En de Heere Jezus bevestigt dat in
Johannes 8:12 door te zeggen: “Tk
ben het Licht der wereld.”

Het fenomeen LICHT is dus dé
krachtbron en voedingsbodem van al
wat leeft en zich beweegt. Het
proces in al die groene bladeren
waarin glucose gevormd wordt om
te groeien heet: Fotosynthese. Een
volstrekt uniek procedé dat de Heere

God schiep. Zonder ‘licht’ sterft de
complete wereldbevolking binnen
afzienbare tijd uit.

Maar zonder Christus treft ons
trouwens hetzelfde lot en daarover
wordt veel gesproken in het
evangelie naar Johannes (uiteraard).
Joh.1:4:”In het Woord was het leven
en het leven was het Licht der
mensen. En het Licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het
niet begrepen.”

In Johannes 12:35 wordt hier nog
uitvoerig op ingegaan: “Nog een
korte tijd is het Licht bij u; wandel
zolang u het Licht hebt, opdat de
duisternis u niet overvalt. En wie in
de duisternis wandelt, weet niet waar
hij heengaat.”

En dat zie je in de wereld om je
heen, want de chaos groeit en het
wordt allemaal erg onoverzichtelijk;
de grote ‘dooréénwerper’ is stevig
bezig. Zelfs in de kring van



medegelovigen zie je mensen
twijfelen, dwalen en afzakken.
Daarom lezen we ook in Efeze 5:6-
17 over dit gebeuren: “Maar al deze
dingen komen openbaar als ze door
het Licht ontmaskerd worden: want
al wat openbaar maakt, is Licht.”

En wij, die ook de laatste brieven
van Paulus hebben mogen ont-
vangen, lezen in Kolossenzen 1:13
dat “Hij ons getrokken heeft uit de
macht van de duisternis en over-
geplaatst in het Koninkrijk van de
Zoon van Zijn liefde.” Dat is de zaak
rigoureus aanpakken! En Paulus bidt
en smeekt voor ons als gelovigen:
“... dat u vervuld mag worden met
de kennis van Zijn wil in alle
wijsheid en geestelijk inzicht,

zodat u wandelt op een wijze de
Heere waardig, Hem in alles
behaagt, in elk goed werk vrucht
draagt en groeit in de kennis van
God.”

Ondertussen worden we “... met alle
kracht bekrachtigd, overeenkomstig
de sterkte van Zijn heerlijkheid, om
met blijdschap in alles te volharden
en geduld te oefenen.” Zo
schitterend wat de Heere God
allemaal voor ons doet en vers 12
zegt: “Daarbij danken wij de Vader,
Die ons bekwaam heeft gemaakt om
deel te hebben aan de erfenis van de
heiligen in het Licht.” Die ‘heiligen’
dat zijn wij en dat Licht is Christus.
Dat is miraculeus! Dat is inderdaad
een Godswonder.
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